KUNSTOER 2025

Ook dit jaar wordt er in Winterswijk gedurende het Pinksterweekend het populaire
KunstOer georganiseerd. Een evenement waarbij hedendaagse kunst en opmerkelijk
erfgoed hand in hand gaan.

KunstOer biedt u dit jaar 10 erfgoed locaties met 11 verschillende kunstenaars, waarbij u
tekeningen, keramiek, bronzen beelden, textielkunst, schilderijen en metaalkunst kunt bekijken.
U kunt per fiets maar ook per auto alle locaties bezoeken Op de meeste plekken vergezeld van
muziek en andere activiteiten zoals kunstlezingen en verhalenvertellers. Een deel van de
aantrekkelijkheid betreft ook het mooie landschap waarin de meeste locaties liggen. Langs
glooiende weilanden, slingerende beken en oude zandwegen omringen de locaties zich met
eeuwenoud groen.

Nieuw dit jaar is de actieve deelname van Museum Villa Mondriaan; iedere bezoeker met een
toegangsbewijs voor KunstOer mag gratis de Villa bezoeken. Hier zijn naast het vroege werk van
Piet Mondriaan ook moderne kunstwerken te zien.

Verrassend zal voor veel Winterswijkers de transformatie van de Rijkshogereburgerschool zijn,
van school tot luxe hotel. Kunstenares Mieke Oldenburg toont hier haar keramische en bronzen
beelden in en rond de vijver in de hal van de school.

Een kleine locatie is de oude aardappelschuur aan de Rauwershofweg. In bezit van het
Geldersch Landschap dat het in oude staat restaureerde. Geheimzinnig donker binnen, maar
daaraan gewend ziet u de eigenzinnige kunst van de Rotterdamse kunstenaar Jeroen Kusters. Bij
kunstenaar Wilco Kwerreveld speelt vooral het gebied rondom zijn boerderij Maathuis in het
buurtschap Kotten een belangrijke rol. Prachtige bloemenweiden met appel en perenbomen
waar hij van de oogst zelf cider maakt. Te midden van de natuurpracht vindt u verschillende
kunstwerken. Bij de locatie van het Schrieverspad moeten de oren even goed open. Diana
Abbink en Gerard Uwland vertellen hun verhaal in dialect waarna Henk Welling het stokje
overneemt en een aantal liedjes in dialect zingt waarbij hij zichzelf begeleidt op accordeon.
Naast de geologische vondsten in en bij de locatie zien we van graficus Lia Stouten
kunstboeken. Kunstboeken zijn unieke of in kleine objecten gemaakte kunstwerken. In vorm en
materiaal kunnen ze verschillen van een boek, maar zijn wel herkenbaar als zodanig.

Alle informatie staat in een mooi overzichtelijk kunstboekje dat u gratis ontvangt bij aankoop van
uw toegangsbewijs. In dit boekje vindt u teksten en foto’s van kunstwerken, locaties,
muziekoptredens en alle andere activiteiten. Het centrale punt van KunstOer is het Raadhuis op
het Mevr. Kuipers-Rietbergplein.

Toegangsbewijzen kunnen al vanaf de 2° week in mei bij de VVV, Boekhandel Kramer en bij
Wonnink Holders worden gekocht



