
Het verraad in het Korenburgerveen 
Korenburgerveenweg (buiten) 
Tijd: 11.00 u. en 12.30 u. 
Verteller:  Astrid Dekker 
Tijdens een inspectie naar de houtstand werd in het Korenburgerveen de 
schuilplaats van een groep Joodse Winterswijkers ontdekt. Onder leiding 
van de Winterswijkse politie werd op 27 november 1942 een razzia 
gehouden. Drie mensen konden ternauwernood ontsnappen. De overige 
achttien werden gearresteerd en via het doorgangskamp Westerbork 
weggevoerd naar Auschwitz. Geen van hen keerde terug. 
 
De reis naar huis van Herman Menco  
Museumfabriek Laan v Hilbelink (grote locatie) 
Tijd: 12.30 u. en 14.00 u. 
Verteller: Marian Nijman 
In mei 1944 wordt Herman Menco verraden. Op 3 september reist hij met 
het laatste transport uit Westerbork in een volgepropte goederenwagon 
naar Auschwitz. Daar wordt hij op 27 januari 1945 bevrijd door het Rode 
Leger. De dagboekaantekeningen die Herman maakte van de bevrijding van 
Auschwitz en zijn reis naar huis zijn bewaard. Als 19-jarige jongen trok hij 
door Rusland en Oekraïne naar de havenstad Odessa en reisde van daar 
terug naar Nederland. 
 
Ernst Wolff - zes jaar Westerbork 
Synagoge Spoorstraat 32 (grote locatie) 
Tijd: 11.00 u. en 12.30 u. 
Verteller: Norbert Verwohlt – Nederlands- en Duitstalig 
In de nacht van 9 op 10 november 1938 vlucht Ernst Wolff weg uit zijn land. 
Na een barre tocht wordt hij in Winterswijk opgevangen. 
Als Duits-Joodse vluchteling helpt hij met mee met de opbouw van de 
‘Centrale Vluchtelingenopvang Westerbork’. Hij verblijft er de hele oorlog 
en wordt er op 12 april 1945 door de Canadezen bevrijd. Na de oorlog keert 
hij terug naar Winterswijk. 
 
Freddy ( Siegbert)  Kunstler alleen op de vlucht 
Doopsgezind kerkje Torenstraat (grote locatie) 
Tijd: 12.30 u. en 14.00 u. 
Verteller: Mirjan Hijink  
De kleindochter vertelt het verhaal van haar Duits-Joodse opa Freddy 
Kunstler, die na de Kristallnacht in november 1938 als 12-jarige jongen 
alleen naar Nederland vlucht. Na een periode in Eindhoven te hebben 
doorgebracht, wordt hij in maart 1940 overgeplaatst naar Winterswijk.  



Hier wordt hij opgevangen door de Joodse familie Slager. Nadat eerst 
pleegvader Slager tijdens een razzia uit huis wordt gehaald, worden enige 
tijd later de pleegmoeder en de twee zoons gedeporteerd naar 
Auschwitz. Wonder boven wonder overleeft Freddy. 
 
Serry Gans 
Prins Hendrikstraat 1  
Tijd: 11.00 u. en 12.30 u. 
Verteller: Marieke Driever 
Als 14-jarig meisje duikt Serry Gans met haar familie onder bij familie in de 
Scholtenenk in Winterswijk na de razzia van oktober 1941. Haar ouders, 
broer en Serry worden opgepakt. Als Serry naar de overvalwagen loopt, 
waar haar familie al in zit, bedenkt ze zich. 
 
Helene en Eva Hirsch: 17 en 13 jaar oud 
Boerderij familie Te Paske, Auf dem Brande 3, Barlo 
Tijd: 11.00 u. en 14.00 u. Nederlandstalig – 12.30 u. Duitstalig 
Verteller: Sjoerd van der Werf  
Op een boerderij in Barlo zijn sinds de oorlog een menora en 
een Besamiemtoren bewaard. Deze waardevolle objecten uit de synagoge 
zijn door het Duitse echtpaar Hirsch meegegeven aan hun dochters Helene 
en Eva. Vader en moeder sturen hun dochters, 17 en 13 jaar oud, naar het 
veilige Nederland. In Barlo verblijven de meisjes kort op de boerderij van de 
familie Te Paske, op enkele tientallen meters van de grens met het Woold. 
De meisjes komen de grens over, maar die veiligheid blijkt slechts tijdelijk. 
Aanmelden via info@synagogewinterswijk.nl 
 
Isabelle Goedhart-Laufer en Joseph Goedhart  
Doopsgezinde Kerkje Torenstraat 4  (grote locatie) 
Tijd: 16.00 u. 
Verteller: Henk Vis.  
Zang: Janneke Vis; muzikale begeleiding Wim Ruessink 
Isabelle Goedhart-Laufer en haar zoon Joseph hadden een groente- en 
fruitwinkeltje aan de Meddosestraat 15. Echtgenoot en vader Louis 
Goedhart stierf op 28 oktober 1941 en werd begraven op de Joodse 
Begraafplaats in Winterswijk. Moeder en zoon probeerden zo goed en zo 
kwaad als dat mogelijk was het winkeltje voort te zetten. Totdat dat hen 
onmogelijk werd gemaakt. 
 
 
Vriendelijk verzoek: wilt u iets voor de aanvangstijd op de locatie 
aanwezig zijn? Dat zorgt voor rust tijdens de vertelling. 



 
 
 

 
 

Bezoek de  
Open Joodse huizen/Huizen van verzet 

in Winterswijk 

zondag 27 april 2025 
op zeven verschillende adressen 



 
Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet wordt 
geïnitieerd door het landelijke Joods Cultureel 
Kwartier in Amsterdam en wordt in Winterswijk 
uitgevoerd door de Werkgroep ‘Leren van de 
oorlog’ en de Stichting Winterswijkse Synagoge.  
 
 
 

 

 
 


