


Fortuna                   

Classic WM neemt u mee op reis door de onvoorspelbaarheid van het leven. 
Het kan geluk en blijheid brengen, maar ook verdriet en tegenslag.

Het concert begint met het overweldigende ”Oh Fortuna”, waarbij u bijna van 
uw stoel wordt geblazen. Deze melodie zult u ongetwijfeld  herkennen.
Het “Oh Fortuna” komt uit de Carmina Burana, een compositie van Carl Orff . 
Dit meesterwerk gaat over de grillen van geluk en is gebaseerd op een
verzameling liederen en gedichten uit de 13e eeuw. Het is een klacht over 
Fortuna de Romeinse godin van het lot en het geluk. 

Verder zingt Classic WM melodieën uit werken van Verdi, Mozart, Strauss, 
Beethoven en anderen. Een afwisseling van vrolijke en verdrietige, blije en 
treurige muziekstukken.

Bij dit concert is de begeleiding op de vleugel in handen van Hans-Erik
Dijkstra. Hij is als pianodocent verbonden aan een aantal muziekscholen en 
begeleidt meerdere koren. Daarnaast is hij regelmatig te beluisteren als
solopianist.

Muzikale begeleiding krijgen we van “RUFA”. Een samengesteld orkest dat 
bestaat uit 10 strijkers, 1 slagwerker en 1 trompet.
Het geheel staat onder leiding van onze dirigent Ivo Boytchev.

22 Maart 20.15 uur theater de Storm Winterswijk.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Theater De Storm.

Fortuna wordt mede mogelijk gemaakt door:

En de donaties van sponsoren en “vrienden van Classic WM” 
Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte.


