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1. Bergkorenmolen De Arend stamt uit 1811. Na een 
brand is de molen in 1825 herbouwd en nog 
steeds in functie. Regelmatig is een vrijwillig 
molenaar aanwezig. In de molenwinkel zijn meel, 
bloem, zaden, brood- en bakmixen te koop. Als 
de blauwe vlag op de molen wappert zijn 
bezoekers welkom. 

2. De indrukwekkende Sint-Lambertuskerk is een 
laatgotische kruiskerk uit het begin van de 
zestiende eeuw. In 1944 is de kerk deels 
verwoest. Na de restauratie van 1945-1953 is de 
kerk, samen met het vroegere gemeentehuis 
weer het trotse middelpunt van de groene buƯer 
van Wouw.  

3. De eeuwenoude muren van deze burcht lagen 
verborgen in de grond. Dankzij de jarenlange inzet 
van vrijwilligers zijn de muren gerestaureerd en is 
de slotgracht opnieuw tot leven gebracht.  
Vier meter hoge aarden wallen geven nu de 
contouren van het vroegere kasteelcomplex aan. 
Via een toegangsbrug kom je op het 
middenterrein waar vroeger de burcht en 
bijgebouwen stonden. De laagste stukken zijn het 
oudst en horen bij de burcht die tussen 1250 en 
1300 werd gebouwd. De slotgracht doet dienst 
als waterberging, bergt water in tijden van 
wateroverlast, en als waterconservering, houdt 
water vast in tijden van droogte.  


