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Streek om te zijn

Tijdens deze fi etsroute door Zeeland en Langenboom 
kom je langs sporen van de stormramp in 1925. Ontdek 
de geschiedenis via foto’s en verhalen en geniet van 
rustgevende natuur. 

Streek om te zijn
Op 10 augustus 2025 was de stormramp 
precies 100 jaar geleden. Naast deze fi etsroute 
zijn er nóg meer verhalen en activiteiten rond 
deze historische dag. Alle informatie, data en 
locaties vind je via www.exploremaashorst.nl.  

In het spoor van 
de storm

Gratis 
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Fietsroute 23 km, knooppunten:
startpunt  39 - 38 - 92 - 56 - 55 - 97 - 1 -
94 - 2 - 95 - 3 - 96 - 4 - 41 - 5 - 6 - 47

startpunt  7 - 8 - 9 - 10 - 85 - 83 - 82 -
84 - 37 - 89 - 88 -richting 39

23 km

Met 10 informatiepunten in het 
rampgebied rond Zeeland en Langenboom

In het spoor van de storm
Zo’n 100 jaar geleden trok een verwoestende tornado 
over het Brabantse land. De extreem harde wind liet een 
spoor van vernieling achter, van Zeeland via Langenboom 
richting Gelderland. Tijdens deze historische fi etsroute 
volg je de weg die de storm afl egde en ontdek je het 
verhaal van die noodlottige dag. Stap onderweg af bij het 
stormrampmonument en de 10 informatieborden, geniet van 
de natuur in de Raamvallei en eindig met een drankje op het 
terras.

• Stap op voor een fi etsroute van 23 kilometer vol verhalen 
uit het verleden.

• Bepaal zelf je startpunt, bij de kerk van Zeeland of de kerk 
van Langenboom. 

• Breid de route uit met extra knooppunten via de 
routeplanner op visitbrabant.com.

1   De storm bereikt ’t Oventje
2   Stormrampmonument Oventje
3   De molen van Toon de Groot
4   De ramp in buurtschap de Trent
5   De storm in de Graspeel
6   Dorus Hartjes vertelt
7   De kerk is onherstelbaar verwoest 
8   Tornadotuin
9   Café Martien Jans
10   Het dak van de school

  Rampgebied

  Verwoeste of vernielde gebouwen
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De stormramp van 1925 
Op 10 augustus 1925 was het benauwd en broeierig 
zomerweer. Tegen zessen werd de lucht boven Zeeland 
pikzwart. Niet veel later raasde een tornado over 
buurtschappen ’t Oventje, de Trent en de Graspeel. Die 
verwoestte 77 boerderijen, 32 schuren, een molen, een kerk 
en een school. Dieren werden de lucht in geslingerd, bomen 
knakten als lucifers en twee kinderen kwamen om. Na acht 
minuten was het natuurgeweld voorbij. De zon kwam weer 
tevoorschijn en de stilte viel. 

Nasleep van de storm
Na de verwoestende tornado volgde een periode van 
opruimen en herstellen. Militairen hielpen maandenlang 
met puinruimen in Zeeland en Langenboom. Boeren uit 
omliggende dorpen stelden hun paarden en gereedschap 
beschikbaar. En het hele land leefde mee, door geld in 
te zamelen voor de wederopbouw. Tegelijk stroomden 
ramptoeristen toe. Voor een kwartje reden ze op een platte 
wagen door het rampgebied. Tijdens deze fi etstocht volg 
je een eeuw later ongeveer dezelfde route en beleef je het 
verhaal opnieuw.

De Raamvallei: bijzondere natuur  
Tussen Langenboom en Zeeland fi ets je langs de Hoge 
Raam: een beekje omringd door houtwallen, akkers en 
groene weiden. De stilte hier vormt een sterk contrast 
met het natuurgeweld van toen. Onder je wielen kruist de 
Peelrandbreuk je pad: een breuklijn in de aardkorst, die het 
landschap letterlijk in beweging brengt. Deze geologische 
breuk zorgt voor hoogteverschillen, natte gronden en 
biodiversiteit. Dat maakt de Raamvallei een bijzonder stukje 
natuur, om van te genieten tussen de verhalen door.

Zeeland: waar het begon  
Vooral in buurtschap ’t Oventje was de schade enorm. 
Nog steeds ligt daar een gedraaide lichtmast, verwrongen 
door de storm. Een tastbaar bewijs van de kracht van de 
natuur. ’t Oventje is tot op de dag van vandaag onderdeel 
van Zeeland: een levendig dorp in de gemeente Maashorst 
met een sterk gemeenschapsgevoel. Tijdens deze fi etsroute 
ontdek je het centrum met gezellige horecagelegenheden, de 
verschillende buurtschappen en de natuur rondom de kern.

Langenboom: het dorp erna 
Na Zeeland raasde de storm verder over Langenboom. 
Daken vlogen van huizen en stallen stortten in. De kerk werd 
verwoest en het dak van de school verdween. Net als in 
Zeeland werden dorpsgenoten opgevangen door buren en 
begon direct de wederopbouw. Tegenwoordig is Langenboom 
een levendig dorp in de gemeente Land van Cuijk, waar de 
herinnering aan 1925 nog steeds leeft. Bij de kerk vind je 
een informatiebord over wat er gebeurde, precies op de plek 
waar dorpsbewoners samenkwamen na de storm.
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