
5 routes door Odiliapeel, Reek, 
Schaijk, Uden, Volkel en Zeeland

Streek om te zijn

Ontdek onze dorpen op de fiets 
De gemeente Maashorst bestaat uit zes kernen: Odiliapeel, 
Reek, Schaijk, Volkel, Uden en Zeeland. Elk dorp heeft een 
eigen karakter, gevormd door eeuwenlange geschiedenis, 
bijzondere natuur en een hechte gemeenschap. Tijdens vijf 
fietsroutes van 30 tot 40 kilometer ontdek je alle kernen en 
ervaar je wat Maashorst zo mooi maakt.
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Welkom in 
Maashorst

In deze folder vind je vijf fietsroutes die 
horen bij de zes kernen van Maashorst. 
Daarnaast lees je meer over de 
geschiedenis van ieder dorp en krijg 
je tips voor Mooie Maashorstplekken: 
bijzondere locaties dicht bij de routes. 
Want onderweg is zóveel te zien! 

Ontdek Maashorst op jouw manier 
Je kiest zelf hoe vaak of hoe ver je 
wil fietsen. Verspreid de routes over 
meerdere (vakantie)dagen, of breid één 
fietstocht uit door de knooppunten van 
meerdere routes met elkaar te verbinden. 
De nummers van de knooppunten staan 
duidelijk aangegeven op bordjes langs 
de weg.  

Fiets je alle routes? 
Dan heb je een goed beeld van al 
het moois van Maashorst én word je 
beloond met een volle stempelkaart. 
Zet de dikgedrukte woorden achter 
elkaar, en lees het trotse motto dat de 
zes dorpen met elkaar verbindt.

Fiets, beleef en geniet! 
Van al het moois van Maashorst.

Schaijk

Reek

Zeeland

Uden

Volkel
Odiliapeel
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Reek 
Klein dorp, 
groot verleden

Reek vroeger
Reek was lange tijd de woonplaats van de beroemde familie 
Smits, die vanaf 1818 kerkorgels bouwde voor kerken in heel 
Nederland. In een eeuw tijd maakten drie generaties ruim 
honderd orgels, en rond 1850 was de familie de grootste 
werkgever van het dorp. Ook bier hoorde bij Reek: in 1811 
werd brouwerij Het Klaverblad opgericht, verbonden aan een 
herberg in het centrum, waar de waard zijn eigen bier tapte. 
De straatnaam Brouwershof herinnert nog altijd aan dit 
brouwersverleden.

Reek nu
Met zo’n 1700 inwoners is Reek de kleinste kern van 
gemeente Maashorst, maar ook een dorp met een bruisend 
verenigingsleven en een rijk historisch centrum. Aan de twee 
hoofdwegen staan het Smitshuis, de Antonius Abtkerk met 
pastorie en het vroegere klooster. En vanaf het terras van 
restaurant De Linde kijk je uit op monumentale boerderijen 
en herenhuizen. Natuurliefhebber? In de Reekse Bossen kom 
je volledig tot rust én ontdek je indrukwekkende sporen uit 
de geschiedenis. 

Tip!
De Ommetjes Reek zijn vier korte wandelroutes over bos- en 
weilandpaden, langs cultuurhistorie en door agrarisch land. 
Deels onverhard en soms uitdagend, altijd verrassend mooi.
     

Keent
Op een steenworp afstand van Reek ligt 
Keent: een uitgestrekt natuurgebied aan de 
Maas. Er grazen paarden en runderen die 

het landschap openhouden, waardoor ruimte ontstaat 
voor nieuwe natuur. Eén van de grote grazers is de 
tauros, een afstammeling van het oerrund waarvoor een 
speciaal fokprogramma loopt. Grote kans dat je de kudde 
tegenkomt tijdens een wandel- of fietstocht. 

Mineursberg
In de Reekse Bossen vind je de Mineursberg, 
als onderdeel van een militair oefenterrein 
uit de tijd van Napoleon (1806-1813). Waar 

vroeger mijnen knalden, is het nu heerlijk wandelen, fietsen 
of mountainbiken door bos- en heidegebied. Sta stil bij 
de Reekse waterbron, spot twee oude landweren uit de 
Tachtigjarige Oorlog en ontdek nog meer sporen van een 
rijke militaire historie. 
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start punt

Schaijk

Herpen

Ravenstein

Keent

Grave

Velp

VelpReek

	 Reek 

Historie en natuur 
komen samen

32 km

Fietsknooppunten:
startpunt  30 - 27 - 59 - 61 - 18 - 2 -
19 - - 20 - 3 - 4 - 80 - 5 - 28 - 30

Historisch kerkhof1 Beerse Overlaat2

Drie kloosters Velp6

Vestingstad Grave3

Keent4Vestingstad Ravenstein3

Reek

9
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Silhouet WOII8Mineursberg7 Smitshuis9
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Schaijk 
Sterk in traditie en 
samenhorigheid

Schaijk vroeger
Schaijk heeft een rijk rooms verleden. Aan het einde van de 
negentiende eeuw haalde pastoor Van Winkel vijf zusters 
naar het dorp om onderwijs en zorg vorm te geven. Zij gaven 
meisjes les, startten een bewaarschool en verpleegden arme 
ouderen. Het klooster bood kansen voor jonge vrouwen 
en breidde al snel uit met een naaischool. In 1960 stopte 
het lesgeven door de zusters en tien jaar later maakte het 
klooster plaats voor woningen. 

Schaijk nu
Tegenwoordig is Schaijk een levendig dorp met een sterk 
verenigingsleven. In het centrum vind je gezellige winkels 
en horeca, met op de plek van het vroegere klooster een 
basisschool en een zorgcomplex. Net buiten het dorp staat 
de voormalige woning van de beroemde architect Jan de 
Jong, nu een museumhuis in de stijl van de Bossche School. 
Voor gezinnen is er het Docus de Das Avonturenpad: een 
heerlijke buitenactiviteit voor jong en oud. 

Tip! 
Van Moesland tot Maasland is een afwisselende wandeling 
van 15 kilometer, door het centrum en het buitengebied 
van Schaijk. Ontdek het verhaal achter de traditionele 
‘boerenmoes’ en de uiterwaarden van de Maas.

Walk of Fame
Tijdens carnaval verandert Schaijk in 
Moesland. Die naam verwijst naar de 
boerenkool (moes) die vroeger volop werd 

verbouwd. Carnaval is diepgeworteld in de gemeenschap 
en de optocht behoort tot de grootste en kleurrijkste van 
Brabant. Aan de Pastoor van Winkelstraat vind je de Walk 
of Fame: een rij tegels van jubilerende carnavalsclubs 
uit het dorp, vanaf het Moeslands monument richting 
dorpshuis De Phoenix.

Herperduin
Herperduin is een oeroud stukje Brabant en 
onderdeel van natuurgebied De Maashorst. 

Je waant je er in een andere wereld, te midden van 
uitgestrekte bossen, stille vennen en indrukwekkende 
stuifduinen. Vanaf de 24 meter hoge uitkijktoren heb je 
een panoramisch uitzicht over het omliggende landschap. 
Dat maakt de klim omhoog de moeite waard!
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	 Schaijk 

Trap mee in 
traditie

29 km
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start punt

Schaijk

Fietsknooppunten:
startpunt  60 - 25 - 3 - 4 - - 45 - 65 - 2 - 24 - 1 - 34 - 29 -
35 - 22 - 23 - 17 - 62 - 59 - 27 - 29 - 60

Moeslands monument1 Docus de Das Avonturenpad2

Uitkijktoren 6Grote grazers5 Beerse Overlaat7Grafheuvels Paalgraven4

Silhouet WOII3

Schaijk
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Zeeland 
Dorp vol verhalen

Zeeland vroeger
Zeeland ontstond in de dertiende eeuw als ‘op Selant’: een 
naam die verwees naar de natte, moerassige veengrond. 
In 1376 kreeg het dorp een eigen kapel, die uitgroeide tot 
parochiekerk en begin twintigste eeuw een drukbezochte 
bedevaartsplaats werd. Tussen 1970 en 2000 stond Zeeland 
bekend als uitgaansdorp: elk weekend reden discobussen 
met duizenden jongeren het centrum binnen. Vooral 
discotheek De Morgenzon trok publiek uit de verre omtrek.  

Zeeland nu
Zeeland is nog altijd een levendige gemeenschap met naast 
de dorpskern hechte buurtschappen als Graspeel, Trent 
en ’t Oventje. In het buitengebied vind je karakteristieke 
langgevelboerderijen, die overgaan in gezellige winkels, 
horecazaken en een modern dorpshuis in het centrum. 
Blikvanger is herberg D’n Brouwer: een monumentaal pand 
en het geboortehuis van actrice Monique van de Ven. Je 
geniet er van speciaalbieren, een uitgebreide menukaart en 
stijlvolle B&B-kamers.  

Tip! 
De bossen rond Zeeland vertellen belangrijke verhalen over de 
Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. Tijdens de Trentse 
Bossen-wandeling van zo’n 11 kilometer ontdek je deze 
sporen uit het verleden.

Molen De Dageraad
Aan de rand van 
Zeeland verrees 
rond 1812 een 

houten windmolen. Toen die 
in 1872 volledig afbrandde, 
werd op dezelfde plek in 
1874 een ronde stenen 
beltmolen gebouwd. Lange 
tijd maalde de molenaar hier 
graan voor de hele omgeving. 
Tegenwoordig draait molen  
De Dageraad elke zondag van 
10.00 tot 17.00 en kun je binnen 
het vakmanschap van de molenaar  
van dichtbij beleven. 

Stormrampmonument
Op 10 augustus 1925 raasde een tornado over 
het dorp Zeeland. Mensen en dieren werden 
door de harde wind weggeblazen, bomen 

knakten en tientallen boerderijen, schuren en een molen 
stortten in. Twee kinderen kwamen om onder het puin.  
Een verwrongen elektriciteitsmast op ’t Oventje herinnert 
nog altijd aan de ramp en de wederopbouw die volgde.
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start punt

Zeeland

Reek
Schaijk

Oventje

Uden

	 Zeeland 

Langs molens en 
monumenten

40 km

Fietsknooppunten:
startpunt  88 - 87 - 96 - 95 - 94 - 40 - 93 - - 56 - 55 - 54 -
68 - 44 - 65 - 45 - 66 - 79 - 67 - 26 - 29 - 27 - 30 - 28 - 5 - 81 -
82 - 84 - 37 - 89 - 90 - 46 - 38 - 39 -richting 88

Molen Sint Victor2Luisterzuil WOII1

Molen De Dageraad10

Grote grazers5

Luisterzuil WOII8

Hoge Raam9

Slingerpad4

Avonturenpad7

Stormramp3 Natuurcentrum6

Zeeland
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Uden 
Bruisend centrum én 
ruimte voor rust

Uden vroeger
Al vanaf de middeleeuwen kent Uden een bruisend centrum. 
Op de Markt vond wekelijks een grote veemarkt plaats, waar 
boeren en handelaren uit de wijde omgeving samenkwamen. 
In de zeventiende eeuw vestigden de Kruisheren zich in 
het dorp. Zij bouwden een klooster en kapel, boden zorg 
en onderwijs en werden een belangrijke motor voor de 
ontwikkeling van Uden. En wist je dat de beroemde schilder 
Piet Mondriaan in 1904 een jaar in Uden heeft gewoond?

Uden nu
De levendigheid van vroeger zie je nog altijd terug. Uden 
heeft het karakter van een stad, met theater Markant, 
museum Krona, meer dan 200 winkels, horeca en een 
bruisend uitgaansleven. Groot genoeg om veel te beleven, 
klein genoeg om je snel thuis te voelen. En wie op zoek 
is naar rust en natuur, staat in een paar minuten in 
natuurgebied De Maashorst. Natuurcentrum De Maashorst 
is dé perfecte uitvalsbasis voor een mooie wandeling of 
fietsroute.   

Tip! 
De wandelroute Cultuurhistorisch 
Uden voert je langs 21 historische 
plekken in het centrum, inclusief 
unieke luisterwandeling voor 
nóg meer beleving.

Sint Annabos
Wijst is een zeldzaam natuurverschijnsel  
als gevolg van de Peelrandbreuk. Aan de  
hoge kant van de breuklijnen wordt het 
grondwater omhoog gestuwd, waarna het  

aan de oppervlakte komt als roodbruine kwel. Bij het  
Sint Annabos maakt een hoogteverschil van zo’n twee 
meter het wijstverschijnsel extra zichtbaar. Daarom is  
deze plek uitgeroepen tot aardkundig monument. 

Vluchtoord Uden
Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) 
werden in Uden meer dan 15.000 Belgische 
vluchtelingen opgevangen. Op de heidevelden 
verrees een compleet dorp met woonbarakken, 

scholen, een kerk en zelfs een ziekenhuis. Tegenwoordig 
herinneren een monument, fundamenten van gebouwen en 
sporen van een oude wielerbaan aan deze indrukwekkende 
geschiedenis.
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start punt

Uden

Bedaf

Slabroek

Mariaheide

	 Uden 

Stadse energie en 
stille natuur

33 km

8

8

Fietsknooppunten:
startpunt  9 - 10 - 98 - 97 - 76 - 75 - 11 - 85 - - 89 -
52 - 53 - 69 - 68 - 54 - 55 - 97 - 12 - 13 - 77 - 8 -richting 9

Markt1

Slingerpad7

Museum Krona2

Vluchtoord8

Grote grazers6

Natuurcentrum De Maashorst5

Knuppelbrug3 Stuifduinen4

Uden
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Odiliapeel 
Jong dorp met een 
bijzondere naam

Odiliapeel vroeger
Odiliapeel is de jongste kern van de gemeente Maashorst, 
gelegen op een plek die vroeger een moerassige vlakte was. 
Rond 1922 vestigden zich er pioniers om de natte veengrond 
voor landbouw geschikt te maken. Zij gebruikten de naam 
Terraveen, wat letterlijk ‘aarde-veen’, ofwel veenaarde 
betekent. Toen er in 1930 naast woningen ook een kerk 
en een school kwamen, kreeg het nieuwe kerkdorp zijn 
definitieve naam: Odiliapeel, naar de heilige Odilia van 
Keulen.  

Odiliapeel nu
In Odiliapeel geniet je van rust en ruimte. Blikvanger van 
het dorp is de kerk van de Heilige Kruisvinding, ontworpen 
door architect Jan de Jong in de stijl van de Bossche School. 
Bakstenen en beton in grijstinten en specifieke verhoudingen 
geven een gevoel van orde en evenwicht. Liever meer groen? 
Rondom het dorp vind je een ruim opgezette visvijver en een 
uitgestrekt ontginningsbos van 130 hectare. Heerlijke plekken 
voor een wandeling in de natuur.

Tip! 
Het Jeanny van Kuppeveltpad is een rolstoelvriendelijk 
wandelpad door de bossen bij Odiliapeel. Onderweg kom 
je kunstwerken tegen van beeldhouwer André van Boxtel, 
gemaakt uit boomstammen.    

Meteoriet-
monument
Op 12 juni 1840 
sloeg vlakbij 
Odiliapeel een 
meteoriet in: één 
van de weinige die 
ooit in Nederland 
zijn gevonden. Op 
het Terraveenplein 
herinnert een kunstzinnig 
monument aan deze bijzondere 
gebeurtenis. Het monument 
toont een betonnen globe met 
ruw uitgevoerde oceanen en gladde 
continenten. Via een QR-code hoor je het 
verhaal van de ‘Uden’-meteoriet.

Odiliakapel
Aan de rand van het bos in de Wolfstraat 
staat de Odiliakapel, met een beeld van de 
heilige Odilia van Keulen. Volgens de legende 

werd zij vermoord toen ze koningsdochter Sint Ursula 
vergezelde tijdens een vlucht van Engeland naar Rome. 
De Kruisheren brachten haar relieken naar hun klooster in 
Huy en vereerden haar als patrones. Sinds 1930 is Odilia 
de beschermheilige van Odiliapeel.
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Volkel 
Rijk aan militaire 
historie

Volkel vroeger
Eeuwenlang vormde Volkel de grens tussen de bewoonde 
wereld en uitgestrekte bos- en veengrond. In 1873 
veranderde dat door de aanleg van het Duits Lijntje: de 
spoorlijn die Brabant verbond met het Duitse achterland, 
waarover zelfs vorsten en tsaren reisden. Bij Volkel verscheen 
een wachtpost, die in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt 
door de Duitsers en later door de geallieerden. Toen de 
Duitsers in 1940 ook een vliegveld aanlegden, kreeg het  
dorp nóg meer militaire betekenis. 

Volkel nu
Vandaag de dag is Volkel in binnen- en buitenland 
bekend vanwege de luchtbasis. Het terrein is sinds 1950 
overgedragen aan de Koninklijke Luchtmacht en trekt 
vliegtuigspotters van heinde en verre. Maar Volkel is méér 
dan militair erfgoed: het dorp heeft een hechte gemeenschap 
en biedt volop mogelijkheden voor ontspanning. Breng een 
bezoek aan dierenpark Zie-ZOO, waar mensen met autisme 
hun talenten inzetten. Of leef je uit met het hele gezin in 
recreatiepark BillyBird Hemelrijk.

Tip! 
De fietsroute Van bezetting tot bevrijding voert je via 
afwisselend landschap langs meerdere oorlogsplekken:  
van bunkers en de Peel-Raamstelling tot monumenten en  
de luchtmachtbasis in Volkel.  

Duits Lijntje
In het landschap rondom Volkel zijn volop 
sporen zichtbaar van het Duits Lijntje. Een gids 
van bezoekerscentrum Steltenberg neemt je 

graag mee voor een wandeling naar oude wachtposten, 
camouflageplekken voor munitietreinen en het perron 
van de mariniers. Maak vooraf een afspraak en beleef de 
verhalen over de vroegere spoorlijn op een unieke manier.

Molen De Neije Kreiter
Fiets je langs de Brabantstraat in Volkel, 
dan zie je De Neije Kreiter al van verre. Deze 
houten standerdmolen werd in 1905 gebouwd, 

maar door de jaren heen meerdere keren door brand 
verwoest en in 1988 voor het laatst opnieuw opgebouwd. 
De voormalige korenmolen is tegenwoordig buiten gebruik, 
maar nog altijd een markante blikvanger in het landschap.
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start punt

Uden

Volkel Odiliapeel

Boekel

Oventje

	 Odiliapeel en Volkel 

Twee dorpen, één 
route vol verrassingen

37 km

Fietsknooppunten:
startpunt  17 - 15 - 78 - 87 - 86 - 85 - 88 - 84 - 50 - 7 - 14 - 
startpunt  - 70 - 71 - - 72 - 13 - 12 - 97 - 94 - 95 - 62 -
60 - 64 - 18 -richting 17

Ontspoorde trein10 Peel-Raamstelling11Duits Lijntje9

Dorpsplein en kerk5

Neergestort vliegtuig8

Boomzaagkunst2

Wijstverschijnsel4

De Neije Kreiter3

Typhoon7

Kerk Odiliapeel1

Zie-ZOO6

Odiliapeel-Volkel
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Verzamel 
alle Maashorst-
stempels

Elke fietsroute heeft een unieke 
stempel die past bij de kern waar je 
doorheen rijdt. Die stempel ligt verstopt in een vogelhuisje 
langs de route. Verzamel alle stempels en ontdek de 
geheime zin, waarmee je laat zien dat je écht 
genesteld bent in Maashorst.

Vind de vogelhuisjes
•	 De plek van de stempel 

is met een symbooltje 
aangegeven op de route 
en het adres staat op je 
stempelkaart.

•	 De stempel zit verborgen in 
een vogelhuisje. Open het 
deurtje en zet een stempel 
op de juiste plek van je 
kaart.

•	 Alle stempels gevonden? 
Dan lees je het motto van Maashorst.  

Succes en veel plezier!

Zuijdenhoutstraat 2
Keent

Udenseweg 31
Zeeland

Zeelandsedijk 14b
Volkel

Udensedreef 14 
Schaijk

Schansweg 3
Uden

Antoniusstraat 8-10 
Volkel

Route Schaijk

Route Uden

Route Odiliapeel-Volkel

Colofon 
Uitgave Platform Toerisme Maashorst.

Fotografie: Astrid Versantvoort, Elise Bloks, 
Esther van Grunsven, Gaby Coolen, Gerold 
Smits, Heemkundekring Zeeland, Peter Noy, 
Peter van Gerwen, Renée Harkx-Jansen, 
René Theunissen, Rinus Verhoeven, Stichting 
Het Uden-archief van Bressers en anderen.

Alle rechten voorbehouden. 
Niets in deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in 
welke vorm ook.

Er is gebruik gemaakt van map data © 
OpenStreetMap.org contributors under 
CC BY-SA 2.0 license, oktober 2025.

Rewilding Center De Boshut
Route Reek

De Pannekoekenbakker De Bedafse Pier
Route Zeeland

Route Odiliapeel-Volkel
Dierenpark Zie-ZOO Cafetaria & Eeterij Antonius



Streek om te zijn
Er is nog véél meer te beleven in Maashorst. Check de 
agenda, laat je inspireren en stel je eigen programma samen 
via www.exploremaashorst.nl.

Verder wandelen of fietsen in Maashorst?
In deze folder lees je tips voor meer interessante wandel- 
en fietsroutes in Maashorst. Bij elke route hoort een aparte 
folder, die je gratis ophaalt bij het Toeristisch Informatiepunt 
in de bibliotheek van Uden.


