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Wandelroute: Onderduikersroute

Een wandeling langs oorlogsverhalen, monumenten en
de bossen van Lierop.

Start en afstand De Onderduikersroute is een tocht van
ongeveer 8,5 km die begint in Lierop bij de markante Koepelkerk.
Tijdens deze wandeling kom je langs het monument ter
nagedachtenis aan sergeantvlieger Frank Doucette, waarna je
via het mooie buitengebied van Lierop richting het voormalige
onderduikerskamp Dennenlust loopt, dicht bij het gehucht
Moorsel. Volg de bordjes ‘Onderduikersroute’ om het volledige
verhaal te ontdekken. Heb je minder tijd of wil je een kortere
afstand? Kies dan voor de verkorte route van 3,5 km naar het
Onderduikerskamp, met als startpunt Moorsel.

Ontstaan van Kamp Dennenlust

In 1944 verscholen tientallen onderduikers zich diep in de bossen
bij Lierop. Ze wilden ontkomen aan de Duitse arbeidsdienst, de
“Arbeitseinsatz”. De initiatiefnemers van dit geheime kamp, Koos
Stolk uit Den Haag en Wim Gebhard uit Gouda, besloten in Noord-
Brabant een veilige locatie te zoeken. Ze kwamen uiteindelijk uit
bij boswachter Bussers, bijgenaamd “Den Bus,” in Lierop.

De plaatselijke jachtopziener wees hen op een perfecte plek in

de staatsbossen: verscholen tussen dichte dennen en vlak bij

een vennetje.

Vanuit Moorsel speelde de familie Berkers een belangrijke

rol in de verzorging van de kampbewoners. De eerste

groep onderduikers bouwde het kamp met palen en stro,

deels ingegraven in de bosgrond. Het geheel was zo goed
gecamoufleerd dat ruim dertig mannen, voornamelijk uit het
westen van het land, er verbleven tot de bevrijding in september
1944. Ook neergeschoten geallieerde piloten vonden er tijdelijk
onderdak. ledereen had een nummer; Gebhard en Stolk waren
respectievelijk nummer 1 en 2. Zij verbleven vaak buiten het kamp
om nieuwe onderduikers te begeleiden en het contact met de
buitenwereld te onderhouden.

Boshrand en restauratie

Na de bevrijding in september 1944 raakte Kamp Dennenlust

niet lang daarna in verval. Een bosbrand vernietigde vrijwel alles,
op de resten van een gemetseld oventje na. Het kamp raakte

in de vergetelheid, totdat de Stichting Comité Lierop 825 en de
gemeente het idee kregen om de historie te bewaren. Het oventje
werd hersteld, er kwam een informatiebord met plattegrond en
de Onderduikersroute werd uitgezet. Op 15 maart 2005 werd
deze officieel geopend. Sindsdien kun je door dit bosgebied
dwalen en je voorstellen hoe het moet zijn geweest om hier onder
zeer moeilijke omstandigheden te overleven.

Frank Doucette

De naam van sergeantvlieger Frank Doucette is onlosmakelijk
verbonden met dit gebied. Hij werd geboren op 12 februari
1922 in Belmont (Massachusetts, VS) en meldde zich in 1942
aan bij de Amerikaanse luchtmacht. In Europa voerde hij
bombardementsviuchten uit, totdat zijn vliegtuig in september
1944 bij Nuenen brandend neerstortte. Frank Doucette en een
andere bemanningslid, E. Bradshaw, overleefden de crash en
vonden een veilige schuilplaats in het onderduikerskamp in
Lierop.

Tijdens zijn verblijf van zes weken in Dennenlust wilden de
kampbewoners de oprukkende Engelse troepen helpen door

de terugtrekkende Duitsers dwars te zitten. Frank was de enige
die met een machinegeweer kon omgaan en nam een postin
langs de weg Mierlo-Lierop. Vermoedelijk maakte hij tijdens het
voorbereiden van het wapen een geluid waardoor Duitse soldaten
gealarmeerd werden. Zij openden direct het vuur en troffen Frank
dodelijk. Zijn lichaam werd naar het klooster in Lierop gebracht,
waar zusters hem verzorgden en in een provisorische kist legden.
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In de nacht werd hij in alle stilte begraven op het kerkhof

in Lierop. Maanden later, in maart 1946, werd zijn stoffelijk
overschot herbegraven op de Amerikaanse begraafplaats in
Margraten en vervolgens teruggevoerd naar zijn
geboorteplaats in de VS.

Aandenken aan een hewogen verleden

Tijdens de Onderduikersroute zie je hoe het dorp en het
buitengebied van Lierop door de jaren heen hun oorlogsverhalen
hebben behouden. Zowel het monument ter ere van Frank
Doucette als de resten van Kamp Dennenlust herinneren aan de
moed van de onderduikers en de lokale bevolking die hen hielp.
Met deze 8,5 km lange wandeling - of de verkorte versie - volg

je in de voetsporen van hen die ooit vochten voor vrijheid en
veiligheid in deze bossen. Een verhaal van solidariteit, improvisatie
en doorzettingsvermogen dat ook vandaag de dag nog tot de
verbeelding spreekt.
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Een bezoek aan Someren begint bij het Toeristisch
Informatiepunt Someren. Hier vind je alles voor een
leuke tijd in Someren en het Land van de Peel!




