
Wij zijn een groep enthousiaste vrijwilligers 
die proberen mensen van binnen en buiten 
Bladel te interesseren voor ons lokale erfgoed 
en onze lokale geschiedenis. Lokaal wil zeggen:  
de vijf kerkdorpen van de gemeente Bladel, te 
weten Hapert, Hoogeloon, Casteren, Netersel  
en Bladel. We doen dat door middel van  

tentoonstellingen, onderwijs- 
projecten, lezingen, rondlei-
dingen en rondwandelingen.

Onze naam, Pladella Villa, ontlenen we aan een Frankische hoeve die ooit op het grondgebied 
van de tegenwoordige gemeente Bladel heeft gestaan. De hoeve was in het jaar 922 het 
toneel van de overhandiging van een giftbrief door koning Karel de Eenvoudige (879-929), 
die een deel van zijn bezittingen schonk aan een van zijn vazallen. Deze schenking wordt 
vandaag de dag gezien als het begin van het graafschap Holland.

Terug in de tijd met



Bleijenhoek 57
5531 BL  Bladel
heemkundebladel@gmail.com

Entreeprijs 
museum: 
€ 2,50 p.p. 
(vanaf 12 jaar)

Openingstijden:
Elke woensdag geopend  
van 14:00 tot 16:00 uur én  
van 19:00 tot 21:00 uur

Kijk op www.pladellavilla.nl  
voor afwijkende openingstijden

Wilt u lid worden?
Bezoek de heemkamer of  
neem contact met ons op via  
heemkundebladel@gmail.com

Boven hebben we een permanente  
tentoonstelling ingericht waarin we u 
een nostalgisch inkijkje geven in het 
leven en werken van de mensen in 
onze vijf dorpen in vroeger tijd. 
Thema’s zijn onder andere het Rijke 
Roomse Leven, het boerenleven, 
ambachten, de sigarenindustrie en 
het huiselijk leven.

Een traplift is aanwezig.

Op de begane grond verzorgen we wisselende  
tentoonstellingen. Informatie over lopende  
tentoonstellingen vindt u op www.pladellavilla.nl

U vindt ons aan de Bleijenhoek in 
Bladel, in een van de voormalige  
Bladelse sigarenfabrieken, te weten 
die van Graaf Tilly. 
Bij binnenkomst belandt u meteen 
in een stukje Bladelse geschiede-
nis, in het café namelijk van Miet 
van Bommel. In deze authentiek 
Bladelse ambiance is er gelegen-
heid tot het nuttigen van een 
kopje koffie en starten we onze 
rondleiding met het relaas van 
het bewogen leven en vooral het 
tragische einde van deze ver-
maarde caféhoudster.

Nieuwsgierig geworden? Kom snel een kijkje nemen. 


