9. Kiosk op
de markt

Tijdens de oorlog moesten de
zangvereniging ‘Con Amore’ en
fanfare ‘De Goede Hoop’ ondergronds
gaan vanwege de bezetter. De NSB-
burgemeester liet daarop de kiosk
afbreken, waarna het materiaal naar
de Duitse oorlogsindustrie ging.
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Op iedere locatie kun je een QR-code scannen,
die je naar een nieuwe pagina toeleidt. Op deze
pagina kun je eenvoudig het geluidsfragment
aanklikken.

Meer wandelen in Eersel en
omgeving? Bekijk een diversiteit
aan folders in onze shop of kijk
op onze website!
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Op oorlogspad
in Eersel

Mét geluids-
fragmenten

10 monumenten, 10 verhalen

Een wandelroute mét audio speciaal ontwikkeld voor de 80-jaar
bevrijding van Eersel. In totaal vind je 10 monumenten op de route,
verdeeld over acht locaties.



Startpunt Visit Eersel

Markt 30a, Eersel

1. Studentenkapel

Welkom bij de Studentenkapel,
gebouwd in 1940 door het Brabantse
studentengilde en ontworpen door Jos
Bedaux, later een bekend architect.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog

hield de Katholieke Actie hier een
gedenkwaardige gebedsdienst. Ze
zorgden voor voedselpakketten voor
24 Eerselse jongens die in de Mauser
wapenfabriek in Oberndorf werkten.
De notulen van de Katholieke Actie en
dankbrieven voor de voedselpakketten
zijn bewaard gebleven.

2. Sint Joseph

Dit beeld van Sint Jozef was een
geschenk van onderduikers aan
moeder-overste Reinildis van het
Sint Jacobusklooster. Hier vonden
onderduikers en piloten een veilige
schuilplaats. Vanaf 1939 boden de
nonnen ook tijdelijk onderdak

aan vijftig Joodse kinderen,
waarvan sommigen Auschwitz

niet overleefden.

3. De Vredesduif

Het Vredesmonument, opgericht

in 2001, herdenkt alle inwoners

van Eersel die vielen tijdens de
Tweede Wereldoorlog en de oorlog in
Nederlands-Indié. Onder hen was Jac
Blox. De herdenking van zijn dood was
de aanleiding voor de oprichting

van dit monument.

4, Tableau
Beekvliet

Deze plaquette, een dankbetuiging van
seminarie Beekvliet, hing ooit bij het
Sint Jacobusklooster. Na de sloop in
1985 kreeg het een nieuwe plek naast
het gemeentehuis. Het tableau toont
de tocht van de seminaristen onder
bescherming van Sint Elisabeth.

7 & 8. De oude kazerne
& de perenboom

Deze voormalige kostschool
uit 1868 werd in de oorlog een
marechausseekazerne. Achter de

Onder deze perenboom namen kazerne waren cellen waarin de
Janus en Jan Hoeks afscheid gebroeders Hoeks op 7 juli 1944 de
van hun familie. De boom is nu nacht doorbrachten voordat ze naar
een monument vanwege zijn Vught werden vervoerd.

historische betekenis, niet
vanwege zijn uiterlijk.

5 & 6. Stolpersteine &
Zusters Schijndel

Ilse Briill, een jong Joods

meisje uit Innsbruck, vond
aanvankelijk onderdak in het Sint
Jacobusklooster. In augustus 1942
werd ze opgepakt en via Westerbork
naar Auschwitz gedeporteerd, waar
ze in september werd vermoord.
Een struikelsteen herinnert

aan haar tragische lot.

De Zusters van Schijndel
arriveerden in 1902 in Eersel.
Gedurende de oorlog boden ze
onderdak aan vluchtelingen,
onderduikers en piloten. Hun
maatschappelijke bijdrage aan
Eersel is van onschatbare waarde.




