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Ommetje Hoef 
(wandelen langs heden en verleden)

Deze wandelroute van circa 8,4 kilometer leidt je langs mooie en 
verrassende plekken ten oosten van De Malpie. De route gaat 
grotendeels over onverharde paden, dus houd daar rekening 
mee! De route start bij de Venbergse Watermolen en volgt de 
aangegeven wandelknooppunten via de groen-gele bordjes.

Veel wandelplezier!

terrein. De vijand was zo makkelijk zichtbaar. De 
Baustgrave had twee grachten (vier en zes meter breed). 
Daartussen was een wal waarachter de verdedigers zich 
konden verschuilen. Aanvallers werden verwelkomd met 
kleine struikelgaten met daartussen doornige struiken. Er is 
nog een klein stukje van de gracht zichtbaar langs de oude 
spoordijk verderop langs de route.

Bels Lijntje
Hier reden vroeger treinen over het ‘Bels Lijntje’. De 
spoorlijn van Eindhoven naar Hasselt werd in 1866 in 
gebruik genomen. Het was het begin van economische 
voorspoed voor Valkenswaard. In 1973 reed de laatste 
trein en in 1985 is de spoorbaan opgebroken. 

Eighty One Horse Boulevard
De Maastrichterweg (en omgeving) mag je gerust het 
epicentrum van de paardensport noemen. Onder meer 
een olympisch en een wereldkampioen hebben hier hun 
stallen. De beste paarden uit de hele wereld worden hier 
getraind. En daaromheen ontwikkelde zich een netwerk 
van hoefsmeden, koetsenbouwers (bezoek vooral eens 
het Rijtuigenmuseum aan de Molenstraat 200) en andere 
specialisten met wereldfaam. Loop gerust even binnen 
bij het informatiecentrum (aan je linkerzijde). Daar kun je 
meer te weten komen over deze bijzondere paardenzone. 

Brugven
Rechts ligt het Brugven. Een prachtig gebiedje. Er loopt 
een mooi pad omheen. Dus mocht je nog wat tijd hebben, 
pak dan dit rondje ook mee (je loopt dan via knooppunt 
47). Je kunt er ook voor kiezen rechstreeks door te lopen 
naar knooppunt 48.

Landgoed Rustenburg
Bezoek zeker even Landgoed Rustenburg en de prachtige 
kapel van Onze Lieve Vrouw aan het Water, ontworpen 
door de Maastrichtse binnenhuisarchitect en scenograaf 
Bas Vrehen. De vorm van de kapel is gebaseerd op het 
gotisch kruisgewelf. Een verrassende plek!

Zichtstal
Op dit bedrijf leven moedervarkens die regelmatig 
jonge biggetjes krijgen. Door de zichtvensters kun 
je de kraamzeugen bekijken. En in de skybox zijn de 
vleesvarkens van bovenaf te zien. Leerzaam en leuk! 
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Deze wandelroute 

is onderdeel van 
Programma Dommelland. 
Met dit programma wil de 

gemeente Valkenswaard 
natuur, recreatie, sport 

en cultuur met elkaar 
verbinden. Met respect 

voor de bijzondere natuur 
en cultuurhistorie die 
Valkenswaard rijk is. 

Om zo het woon- en 
leefklimaat te verbeteren.

Venbergse Watermolen
De Venbergse Watermolen is van oorsprong een graan- 
en oliemolen en behoort tot de oudste molens van het 
Dommeldal. De eerste vermelding is uit 1227 als de molen 
en andere bezittingen worden overgedragen aan de abdij 
van Postel. Naar schatting dateert de oorspronkelijke molen 
van omstreeks 900. Rechts waren eind 19e en 20e eeuw 
vloeiweiden. Links waren voorheen visvijvers. Leden van 
Visvereniging Venbergen groeven deze in de jaren ’30 met 
de hand uit! Nu is het een broekbos.

De Postelse Hoef
Molenstraat 203 en Molenstraat 204 behoorden samen 
met de Venbergse molen tot de Abdij van Postel. 
Molenstraat 204 werd de Postelse Hoef genoemd. 
De huidige boerderij is in het begin van de 19e eeuw 
gebouwd op de restanten van de oorspronkelijk 
middeleeuwse boerderij. De bewoners van Molenstraat 
203 bouwden in 1924 een nieuwe boerderij. De verlaten 
boerderij is daarna vervallen. Er rest nog slechts één muur 
van, rechts naast de ‘nieuwe’ boerderij.

Schanse van Weerde
Aan de linkerzijde lag ooit ‘Die Schanse van Weerde’. 
Dit verdedigingswerk stamt uit 1629 (80-jarige oorlog). 
Het moerassige gebied langs de Dommel stond bekend 
als ‘leegh Waterveld’. In de archieven lezen we: “De 
naegeburen van Weerde (Valkenswaard)… zekere 
Leeghwater velt … hebben opgehoogth, met wallen 
omzingelt en doorsloot tot eene Schans om tijdese 
aenstaaende tijt erop te vluchten”. Er waren duizenden 
karren met aarde nodig om het terrein op hoogte te 
brengen. Het terrein was omsloten door een dubbele 
gracht van zes meter breed. Tussen die grachten was een 
aarden wal van waaruit men zich kon verdedigen.

Broekbos
Het Broekbos bestond voorheen uit graslandjes. Het 
eeuwenoude gebied kende ooit een ingenieus systeem 
van sluizen en greppels voor de waterregulering. Alle 
civieltechnische kunstwerken zijn helaas verdwenen. Het 
gebied heeft een hoge cultuurhistorische waarde. Sinds 
het midden van de 20e eeuw nam de natuur weer bezit 
van het gebied.

Mijmeren aan de Dommel
Ga hier even rechts het pad in en ontdek één van de 
mooiste plekjes om van de Dommel te genieten. 

Boomgracht
De Baustgraft, ofwel Boomgracht, was een ongeveer 
1.700 meter lange landweer tussen de riviertjes de 
Dommel en Tongelreep. De boomgracht werd al 
vernoemd in 1480. De landweer liep door een open 
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