
We noemen ze 
misschien geen 
stamhoofden of 
sjamanen, maar 
ook in Nederland 
vind je ‘inheemse’ 

figuren die  
met trots de  

eigen cultuur  
uitdragen

Van de Sámi in Lapland tot de San in 
Zuid-Afrika en van de Inuit in Canada 
tot de Aboriginals in Australië. We reizen 
de wereld rond om in contact te komen 
met inheemse volkeren. Maar hoe goed, 
vraag ik me af, kennen we onze eigen 
geschiedenis en tradities? We noemen  
ze misschien geen stamhoofden of  
sjamanen, maar ook in Nederland vind 
je ‘inheemse’ figuren die met trots de 
eigen cultuur uitdragen. Denk aan 
enthousiaste natuurgidsen, koks die met 
hyperlokale producten voor je koken, 
boeren die zich ontfermen over vergeten 
groenterassen, ondernemers met een  
bijzondere droom of vakmensen die  
een oud ambacht eigenhandig in leven 
houden. Hen ben ik pas echt gaan waar-
deren sinds ik vaker in eigen land op 
vakantie ga. Voor een authentieke  
ervaring hoef je heus niet het vliegtuig 
te nemen en ver te reizen. Scheelt een 
hoop tijd, geld, uitstoot én vakantie
dagen.

GIJS EN MAYKE VAN 
OP MAARHUIZEN
In Groningen ontmoette ik Gijs en 
Mayke. Zij wonen en werken op Maar-
huizen, een eeuwenoude wierde of 
kunstmatige heuvel even buiten het dorp 
Winsum, waarop mensen al sinds het 
begin van de jaartelling bescherming 
zoeken tegen het water. Alsof de tijd er 
heeft stilgestaan. De monumentale boer-
derij wordt door hen liefdevol onder
houden én in leven gehouden. Zo zijn er 
talloze wandelingen en voorstellingen, 
een dagcafé en zelfs een boomgaard 
waarin je kunt trouwen. Terwijl ik 

gezichten die je terugziet in fotoboeken 
of documentaires, maar ‘gewone’ mensen 
die je op een zaterdagochtend tegen-
komt met een verrekijker om hun nek. 
Zij vertellen je over veenafgravingen, 
over hoe Nederland het gevecht tegen 
het water won of over die ene vervallen 
boerderij waar ooit een heel dorp 
omheen zat. Hoewel deze gidsen door-
gaans minder opzienbarende rituelen 
hebben, zorgen ook zij voor een 
verdieping in onze inheemse cultuur.  

HET ECHTE REISGEVOEL
Waarom willen we die inheemse 
volkeren zo graag ontmoeten? 
Mijn conclusie: om dichter bij het échte 
reisgevoel van verwondering, verdieping 
en verbinding te komen. Maar – surprise 
– dat hoeft niet per se in het buitenland 
te beginnen. Voor mij zijn deze mensen 
voorbeelden van ‘inheemse’ Neder
landers. Ze hebben immers één belang-
rijke eigenschap met elkaar gemeen:  
ze houden onze tradities in leven en 
geven ze door. En nee, dit is geen plei-
dooi tegen verre reizen; blijf vooral  
dromen en ontdekken. Zie dit liever  
als goed nieuws: inheemse cultuur  
proeven begint al om de hoek.

Meer tips om  
‘groener’ te reizen?  
Ga naar thegreenlist.nl  
en laat je inspireren!  
Of ga naar columbus­
travel.nl/duurzaam

daar liep, besefte ik ineens: niet alleen  
plekken zorgen voor diepe verwon
dering, maar ook de mensen die deze 
plekken met liefde en toewijding door-
geven. 

FLANG VAN TERSCHELLING
Op Terschelling kom ik al jaren. 
Vaste prik is mijn bezoek aan Flang 
Cupido, een eigenzinnige chef die in 
zijn kookstudio Flang in de Pan het pure 
eilandgevoel op je bord legt. Hier geen 
Italiaanse pesto met basilicum, maar  
een wildplukpesto van zevenblad en 
kraailook. Flang neemt je mee het Wad 
op, op zoek naar schelpdieren en zilte 
planten. En ’s avonds keren die vondsten 
in verrassende vormen terug op tafel in 
zijn pop-up restaurant. Hij kookt hyper-
lokaal en duurzaam, volgens een 
simpele maar krachtige regel: ‘Voor alles 
geldt: neem niet meer dan twee procent 
van wat de natuur geeft.’ Voor mij is 
Flang het bewijs: voor een authentieke 
reiservaring hoef je geen vliegticket  
te kopen de wereld rond te reizen.  
Je hoeft alleen maar bij hem aan te 
schuiven, te luisteren en te proeven.

DE ONBEKENDE NATUUR-
GIDS DIE MIJN HART STAL 
Ik heb de afgelopen jaren heel wat 
natuuruitjes gedaan met gidsen. 
Bevlogen verhalenvertellers die dit vaak 
vrijwillig en in hun vrije tijd doen om de 
geschiedenis en hun kennis te delen. 
Je ontmoet ze onder andere als je een 
uitje boekt bij Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, de Waddenvereniging 
of It Fryske Gea. Niet de exotische 

Dagboek van een 
duurzame reiziger Saskia Sampimon-Versneij van thegreenlist.nl, een online lifestylemagazine en  

Instagram-community over duurzaam leven, toont aan dat je je reis juist verrijkt 
door groene(re) keuzes te maken. In deze editie mijmert ze over haar bijzondere 
ontmoetingen met ‘inheemse’ Nederlanders. 
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