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De Boshut, Beachclub Nu, Hanneke's Pluktuin,

Het Grote Kabouterbos,
Bremerbaai

Beleeftuin Drakensteyn

Deze flyer is tot stand gekomen door de Oostrand Ondernemers in samenwerking met Stichting Projecten
Rondom Het Torenbosje en Dronten Geeft Je De Ruimte.
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Van harte welkom in de Oostrand van Dronten. Geniet van dit afwisselende gebied met bossen,
stranden, randmeren en landbouw! Graag willen we jullie de mooiste plekjes laten zien met kunst,
landart, cultuurhistorie en uitkijkpunten. Laat je verrassen! Dit kan per auto, fiets of met een kortere
of langere wandeling. De geschiedenis van Flevoland zit veelal onder de grond: scheepswrakken,
vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog maar ook resten van oerbos. Ooit was Flevoland land,
werd het ijs, een meer, daarna een zee en vervolgens weer land. Onderweg kom je veel te weten over

bijzondere plekken in de Oostrand en zijn er mooie terrassen en boerderijen voor een kopje koffie of
om producten te kopen. Check hiervoor onze Ontdek-flyer met een leuke fietsroute.

1. Meetstoel de Wissel 4. Gedenkplek
- o mP Koningin Wilhelminabos
Meetstoelen waren tijdens de e o @P 300mtr

drooglegging van de polders
het ijkpunt voor landmeters bij
het vastleggen van vaarten en
wegen. Op de meetstoel staan
de codrdinaten (X enY) geschreven
die refereren aan het Parijse stelsel.
Elk gebouw, elke put, brug en weg in de
Flevopolder is op basis van codrdinaten vanuit de
meetstoel aangelegd.

2. Uitkijkpunt Pyramide
)

-

Dit uitkijkpunt in de

vorm van een Pyramide
ligt halverwege op de
kruising van het 9 km
lange fietspad in de
Hanzestrook en langs de
Hoge Vaart en biedt een
prachtig uitzicht over het
open agrarische gebied en de windmolens.

3. Scheepswrak Fluitschip

e P 500mtr

In de IJsselmeerpolders zijn meer dan

400 scheepswrakken gevonden. De
schepen zijn gezonken in wat toen nog
een woelige Suydersee was. De meeste
wrakken zijn opgegraven en onderzocht.
Momenteel liggen er nog 68 schepen in

de Flevolandse bodem waar ze bewaard

blijven. In het landschap zijn ze gemarkeerd

met een rood scheepssilhouet op een paal.

Deze Gedenkplek herinnert
de bezoeker aan mensen, vaak
dierbaren, die aan kanker zijn overleden. De Stichting
Nationale Boomfeestdag en Staatshosbheheer hebben
het bos in 1999 aangeboden aan het toen 50-jarige
KWF. Nabestaanden hebben de bomen voor het bos
rondom de gedenkplek geschonken en geplant.

5. Uitkijkpunt De Wezenberg
> P 300mtr

Aan de noordzijde van
‘Roggebotzand’ is een
uitkijkheuvel aangelegd. Deze
kijkt prachtig uit over de dijk
richting het Vossemeer en de
|Jsselmonding. Deze heuvel heet ‘De Wezenberg' en
is vernoemd naar de eerste boswachter van Flevoland
Theo Wezenberg (1959-2018).

6. Scheepswrak langs Overijsselsepad
)
-
Dit grote vrachtschip uit het einde van de 18e eeuw
is één van de 425 aangetroffen scheepswrakken in
Flevoland. Het is in 1958 (vlak na de drooglegging
van deze polder) tijdens
landbouwwerkzaamheden
gevonden. Vrachtvaarders,
vissers, beurtschepen
en internationale
schepen doorkruisten
de Zuiderzee om de
omliggende zeesteden te
bereiken.

7. Historische 11. Land Art Riff, PD #18245

wandeling De Abbert - & mP
o mP Het kunstwerk van de

Zwitserse kunstenaar Bob
Gramsma draagt de naam
‘Riff, PD #18245". Dit achtste
landschapskunstwerk van
Flevoland is ontworpen ter ere
van het 100-jarig bestaan van
polder, van de prehistorie tot nu: de Zuiderzeewet. Daarin werden
Het landschap veranderde voortdurend, van land de aanleg van de Afsluitdijk en de
naar ijs, van ijs naar meer, van meer naar zee en van zee drooglegging van Flevoland bepaald.
weer naar land. Bij de parkeerplaats staat een kastje
met informatiefolders.

Deze 5 km lange
gemarkeerde route

gaat langs plekken

die herinneren aan
verschillende perioden

in de geschiedenis van de

12. Polderpioniersvrouw

e &% @mP 200 mtr Europarcs
Dit kunstwerk van de jonge
kunstenares Tabitha Mann is een
ode aan vrouwen die met hun gezin
een grote rol hebben gespeeld

bij het ontstaan van de polders.

Het is het eerste van een aantal

nieuwe kunstwerken die in 2011 langs de
kuststrook van Dronten tot aan Zeewolde zijn geplaatst.

8. Kunstwerk Torenbosje

o o mP

Het is een echt polderkunstwerk waar je in en op kunt

zitten en zo het polderlandschap op een andere

manier kunt beleven. Het is

ontworpen door Drontenaar

Erwin Zwaan en een geliefde

pleisterplaats voor fietsers
en groepen.’

13. Spijkvijver

- & mP

Deze uitgegraven vijver in het

Spijkbos diende als zwemvijver

voor de eerste bewoners van

Flevoland. Later ontwikkelde

het Spijkbos zich als een

multifunctioneel recreatiegebied

voor dagrecreatie, fiets, mountainbike

9. Vliegersmonument De Mosquito en paardensport.

> & mP
Er staan in de gemeente Dronten 19 herdenkingspalen
op plaatsen waar in de Tweede Wereldoorlog militaire
vliegtuigen zijn neergestort. Op elke herdenkingspaal
staat een bordje met informatie. De Stichting 4 Mei
Herdenking is eigenaar van deze zogenaamde
‘crashpalen’. Bij de parkeerplaats in het Torenbosje
staat een QR-code met het hele verhaal over De
Mosquito en de twee omgekomen
bemanningsleden.

14. Jamboree Monument Universal
Solidarity
o @mP 300 mtr
Dit monument is geplaatst ter
ere van de 18e Wereld Jamboree
die in 1995 op dit evenemen-
tenterrein werd gehouden. De
naam van deze Wereldjamboree was
‘Future is now’. Z.K.H. Prins Claus heeft
het beeld onthuld. Het symboliseert de eenheid van de
jeugd van over de hele wereld.
10. Kop van 't Ende,
oude havenhoofd Elburg 15. Het Monument voor Prima Mensen
w o mP > o @mP 200mtr
De Kop van 't Ende is de naam van Dit monument is een 2 meter hoge
het voormalige havenhoofd van de betonnen pentagram met aan
vestingstad Elburg en ligt in twee van de vijf punten een hand
natuurgebied ‘Greppelveld”: een in met opgestoken duim. De duim is
2008 aangelegd natuurgebied van een verwijzing naar ‘vind ik leuk’
ongeveer 70 ha groot. Het Greppelveld op Facebook. Aan de voet van het
bestaat uit water, rietkragen, drassige monument zijn namen van ‘prima
graslanden en lage begroeiing met struiken. mensen’ in tegels gegraveerd.




