
kunst.
route.
netwerk.
Brabant barst van de verhalen.  
En geloof ons: die kunnen we 
keimooi aan je vertellen, inclusief 
zachte G. Maar sommige verhalen 
laten zich niet vangen in woorden. 
Ze leven voort in de plekken zelf. 
Plekken die sporen dragen van 
wat hier ooit was en herinneringen 
bewaren die het verdienen om 
gehoord én gezien te worden. 

ROOOTS brengt die verhalen samen in een 
kunstroutenetwerk dat de geschiedenis 
van Veldhoven, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, 
Waalre, Oirschot en Best tot leven wekt. 
Niet met woorden, maar met kunst.

Ontdek de verhalen  
uit de regio 
De kunstwerken spreken zonder woorden,
maar een beetje duiding brengt het
verleden nog dichterbij. Zeker als Brabantse
woordenkunstenaars als Wim Daniëls en
Roy Michael Reymound (a.k.a. Fresku) je
meenemen. Per kunstwerk vertellen zij
in een video alles over de mensen, het
landschap en de verhalen die hier nog
altijd doorklinken.

Tik op de knop hieronder en ontdek de 
exacte locaties van de kunstwerken.

Best

Eindhoven

Veldhoven

Oirschot

Geldrop-Mierlo

Waalre

In Best groeide het geld vroeger letterlijk 
aan de bomen. De populier was het 
verdienmodel voor oude generaties boeren. 
Dankzij het voorpootrecht van de gemeente 
konden zij deze bomen planten, laten groeien 
en later gebruiken voor klompen, lucifers 
en meubels. Het kunstwerk Groen Goud 
brengt je terug naar die tijd en verbeeld het 
landschap van toen. 

We vliegen de wereld over op zoek naar de 
mooiste bestemmingen. Maar soms liggen de 
meest bijzondere plekken dichterbij dan je 
denkt. De Luchtvaartobservatieligbank langs 
de Groene Corridor speelt met dat contrast. 
Liggend onder opstijgende vliegtuigen, voel 
je het geraas van techniek boven je. Maar 
kijk je om je heen? Dan bewijst de natuur dat 
je niet altijd hoeft te reizen om tot rust te 
komen. Soms ligt de mooiste bestemming 
gewoon om de hoek.

Als kind ren je moeiteloos de treden op. 
Als volwassene vertraag je en kies je 
bewuster je stappen. Het hoort bij de 
cyclus van het leven: groeien, veranderen 
en steeds opnieuw beginnen. Precies dat 
laat De Levensboom zien, gemaakt van 
populierenhout. Het kunstwerk beweegt mee 
met de tijd, met een trap die de levensloop 
weerspiegelt. En de boom? Die wordt om 
de twintig jaar vervangen, zodat hij nog 
generaties meegroeit.

In 1832 waakten hier duizenden Nederlandse 
soldaten onder leiding van Willem I, klaar 
om het zuiden terug te veroveren. Maar de 
Tiendaagse Oorlog nam een wending toen 
Frankrijk ingreep. Het leger trok zich terug 
en het kamp verdween in de tijd. Timetube 
brengt dit verloren kamp opnieuw tot leven. 
47 metalen poorten volgen de exacte lijnen 
van de tenten en zelfs de Prinsentent, waar 
Willem I verbleef, krijgt opnieuw een plek in 
het landschap.

De weg naar boven? Die bewandel je het 
liefst recht omhoog. Maar soms staan er 
obstakels in de weg. De populier is daar 
het bewijs van: wanneer andere bomen 
het licht blokkeren, groeit hij scheef om 
toch de snelste weg naar de zon te vinden. 
Boompijl verbeeldt die strijdlust met pijlen 
uit populierenhout die de reis van de 
iconische populier symboliseren: van zaadje 
tot volwassen reus. 

Sinds 1350 waakt Kasteel Geldrop over het 
dorp. Eeuwenlang veranderde het mee met 
de tijd: van burcht tot landhuis en nu een 
plek van ontmoeting. Ook de landschapstuin 
uit 1870 kreeg een nieuw hoofdstuk. In 2024 
werd hij in ere hersteld: oude zichtlijnen zijn 
heropend, slingerpaden opnieuw aangelegd 
en bomen geplant die klaar zijn voor de 
toekomst. Een eerbetoon aan het verleden, 
klaar om nog generaties lang mee te gaan. 

Groen Goud

Levensboom

Timetube

Breuklijnbank

Best
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Onder de Dommelbrug spat de 
textielgeschiedenis van Geldrop-Mierlo 
van de muur af. Waar vroeger weverijen 
en katoenfabrieken draaiden, vereeuwigen 
graffitilijnen nu de geschiedenis met 
kleurrijke weefpatronen en industriële 
vormen. En het kunstwerk gaat verder 
dan het verleden: jarenlang voelde de 
brug onveilig voor omwoners. De murals 
geven de onderdoorgang weer een frisse 
uitstraling. En het verleden? Die geeft kleur 
aan het heden.

Graffiti onder  
de Dommelbrug

ONTDEK MEER 

Onder je voeten loopt een barst in de  
bodem die niemand ziet: de Feldbissbreuk. 
Een geologische grens die al eeuwen  
vanuit Duitsland door Brabant kruipt.  
De Breuklijnbank waar je nu staat, markeert 
die plek. Met een gedicht dat je laat 
stilstaan over breuken in ons landschap.  
En dat doen de betonnen blokken verderop 
ook. Vroeger liep daar een boerenweg, 
maar door de aanleg van de N69 werd de 
route ‘opgebroken’. De stenen aan beide 
kanten van de weg verbinden het 
gescheiden landschap met elkaar.

Een tijdmachine is misschien toekomst-
muziek, maar in Dommeldal-De Hogt 
verschijnt het verleden gewoon op je 
scherm. Met augmented reality en een 
podwalk wandel je door het landschap 
waar de geschiedenis weer tot leven komt. 
Het oude station van Aalst-Waalre staat 
weer op zijn plek en de echo’s van Franse 
soldaten uit 1800 vullen het veld. Zelfs hun 
voetstappen en marsmuziek klinken weer 
door het landschap.

Download hier de app 
Waalre Walks voor iOS
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Podwalk Sporen in 
woest Waalre

Dit project is mede mogelijk 
gemaakt met de middelen van de 
Regio Deal Brainport Eindhoven

LOCATIES

Boompijlen

Landgoed  
Kasteel Geldrop

Eindhoven

Luchtvaart-
observatieligbank 

Geldrop - Mierlo

Oirschot

Veldhoven

Waalre

https://youtu.be/1LX_QbyRr6Q?si=VxLr_5D_gmynW6f3
https://youtu.be/Hpzon9TxfOQ?si=rJw2LXvUUXyjdzAK
https://youtu.be/jPNWgWa0GjE?si=E0h-yhcgxjLn2qrz
https://youtu.be/2-RmheXjLog?si=D9lvbH9aO0iry77s
https://youtu.be/qlTKvk0L5d4?si=jpaXQPgeZkjTgXIA
https://youtu.be/msWwx9jXq00?si=Hvv4EXPDA-UDhkUk
https://youtu.be/7dfJ0-92H7g?si=kz4wAoRLVCPoMgUo
https://youtu.be/b_9qchIKP5o?si=Y0Xnvocb605VyYhs
https://youtu.be/s7JvDFZTXgI?si=RHJ5hggZxK8WXbZ6
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1pt99PSShT7z9ntQ_DHWl35m-dLR9h3c&usp=sharing
https://apps.apple.com/nl/app/waalre-walks/id6469778657

